
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief april 2026 
 

Bestuursnieuws 
 

We kijken met tevredenheid terug op de jaarvergadering van 19 maart.. De sfeer was prettig. 

Van de opmerkingen die gemaakt werden over het luiden van de klok hebben we er een 

uitgewerkt: de wens om op 4 mei bijeen te komen om de slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog te herdenken. We doen dat voor de eerste keer op een sobere manier. 

 

 

                                        Dodenherdenking 4 mei  
 

Om 19.45 uur is ieder welkom op de begraafplaats. 

Na enige tijd is een kort openingswoord en wordt er een gedicht voorgelezen. 

Iemand van het klokkenluidersgilde ‘beiert’ de klok. 

Om 20 uur zijn we 2 minuten stil. 

Daarna zingen we a capella het eerste couplet van het Wilhelmus. 

 
 

Inluiden klokkenstoel 
 

Op 21 maart is het voorjaar ingeluid met de nieuwe klokkenstoel op de begraafplaats. Een kleine 

honderd dorpelingen en belangstellenden maakten het feest mee, net als de pers: DVHN (het 

Dagblad) was er, RTV Noord en de lokale kranten. 

Burgemeester Hans Broekhuizen en wethouder Arjen Nolles trokken samen aan het 

klokkentouw om de klok met luide galmen te laten horen dat ze er is. Daarmee heeft Houwerzijl 

opnieuw een klok: tot 1780 had het dorp er een bovenin de grote toren bij de sluis, en daarna 

een tijdlang, tot 1942, in de toren van de kerk aan de Hoofdstraat – tot de Duitsers die in beslag 

namen. Ook de plaats van de klokkenstoel markeert de Houwerzijlster geschiedenis: de stoel 

staat in het midden tussen de voormalige kerk op Olle’ Weem en de voormalige toren bij de 

sluis. Na het ‘inklinken’ van de klok is het moment gevierd in Houwerzijls Thuiskamer aan de 

Molenstraat. 

Het initiatief tot het realiseren van de klokkenstoel werd geïnspireerd door het besluit van de 

gemeente Het Hogeland de kleine kernen financieel te ondersteunen: het budget kon naar eigen 

inzicht door het dorp vóór het dorp worden besteed. 

Het idee en klokkenstoel te realiseren kwam van Attie Bos: zo kunnen begrafenissen met 

klokluiden gemarkeerd worden (dat is inmiddels al eenmaal gebeurd), maar ook andere 

momenten. Te denken valt aan 4-mei herdenkingen. Samen met Attie namen Jan Mulder, Aad 

van den Bemt en ondergetekende zitting in de Klokkenstoelwerkgroep. Het bestuur van de 

Begrafenisvereniging, waarvan Mulder de voorzitter is, dacht enthousiast mee; daaruit kwam 

onder meer de verwerving van de houten staanders en ligger voort. Architect Aad van den Bemt 

tekende het ontwerp, en ook wierf de werkgroep een forst extra bedrag om alle kosten te kunnen 



dragen: naast de ruim 17.000 euro uit het dorpsbudget bleek er nog eens zo’n bedrag nodig te 

zijn. 

Behalve de leden van de werkgroep dachten ook veel andere Houwerzijlster mee; met name 

hier te noemen zijn Martinus Buikema met adviezen over het ijzer- en laswerk en René Mulder, 

die de machines en machinisten leverde voor het grondwerk. 

De klok dateert uit 1963, is gegoten door de firma Eijsbouts, en komt uit een inmiddels gesloopt 

klooster in Limburg. Klokkenexpert Henk Verhoef vond de klok voor de werkgroep, en ad-

viseerde de klok vast op te hangen en te laten klinken door de klepel te bewegen; ‘beieren’ heet 

dat. Op 21 maart is spontaan een klokkenluidersgilde gevormd, met vijf potentiële 

klokkenluiders. Ook is de klok op dat moment in eigendom overgegaan van de Begrafenis-

vereniging. 

Binnenkort verschijnt op de website van Dorpsbelangen Houwerzijl een korte documentaire 

over de bouw van de klokkenstoel. 

Namens de werkgroep: Hans Fidom 

Doedagen 

De eerste Doedag kende een kleine opkomst. Degenen die er waren hebben flink wat werk 

verzet. 

Op 2 mei is er weer een Doedag in het Speelbos vanaf 10 uur. Het gaat om lichte onderhouds-

werkzaamheden. We hopen op veel helpers. 

 

Lammetjesdag 
 

Zaterdag de 18e was de Lammetjesdag op het Ganzenhuis een groot succes. Oud en jong ont-

moetten elkaar in de stal. Bijzonder was de ‘koeiendans’: wanneer de koeien na de winter voor 

het eerst de wei ingaan springen en rennen ze dat het een lieve lust is. Alle betrokkenen waren 

heel blij met de belangstelling. 

 

Agenda 2026 

 

Het is niet zo dat er voor elke maand een Nieuwsbrief uitkomt.  

Het bestuur kijkt of er via WhatsApp een groep aangemaakt kan worden waarbij de beheerder 

enkele dagen voor een activiteit een bericht kunnen versturen. 

Tot het zover is: zet alle activiteiten waar je belangstelling voor hebt in je papieren of digitale 

agenda! Dan mis je niets. 

 

2 mei   Doedag 2 

4 mei   Dodenherdenking 

20 juni  Doedag 3 

27 juni  Zomerfeest 

1 augustus  Schurverkoop 

10 september Doedag 4 

11 november  Sint Maarten 

28 november  Sinterklaas 


